Vertellen

Broodje geluk

Matteiis 14:13-21

Werkvormen

4-7 jaar

P Gesprek: Wat is leuker: alleen eten
of samen? Waarom? Wat deden de
mensen in het verhaal: alleen eten of

samen? Wie zorgde daarvoor?

doen: wie de meeste kleine hapjes kan nemen.

Spel: Deels iets lekkers uit: broodjes,
cupcakes of een stukje taart. Vertel aan
de kinderen dat jullie een spel gaan

Het gaat als volgt: om de beurt (snel achter
elkaar) nemen de kinderen een klein hapje.
Wie geen hapjes meer heeft, is af. Wie blijft het
langst over?

Creatief: Maak een broodje geluk:
0{ teken een brood en teken of plak er

plaatjes op van dingen waar jij
gelukkig van wordt.

Weetje: De woorden die Jezus

in dit verhaal zegt, (‘Gezegend

bent U, Levende God, die het
brood uit de aarde laat groeien’) is de tekst van
het joodse zegengebed bij de maaltijd.
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Vertelling 4-7 jaar

Een wonder

Zachtjes kabbelt het water tegen de oever.

Een vogel fluit voorzichtig een klein liedje.

Verder is het stil. Heel stil.

Jezus is op een rustige plek. Daar kan hij even nadenken en uitrusten.

Tenminste... dat dénkt hij. Maar plotseling klinken er stemmen.

‘Hier is hij hoor! Ik zie hem! Daar is Jezus! Kom mensen, deze kant op!’

Van verschillende kanten komen mensen op Jezus af.

‘Daar was je! We zochten je all’

Jezus kijkt naar al die mensen. Het worden er steeds meer. Er zijn zieke mensen bij, en
mensen die verdrietig zijn... Jezus krijgt medelijden met ze. Nadenken en uitrusten?
Dat moet een andere keer maar. Eerst gaat hij deze mensen helpen.

Jezus maakt de zieke mensen beter. Hij vertelt over Gods nieuwe wereld. En dan wordt
het donker.

‘Laat de mensen maar naar huis gaan’, zeggen de vrienden van Jezus. ‘Dan kunnen ze
onderweg nog wat eten kopen.’

Maar Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ze hoeven niet weg’, zegt hij. ‘Geven jullie ze maar te
eten.’

De leerlingen schrikken. ‘Wij? Maar wij hebben niks! Nou ja, bijna niks. Kijk: vijf
broden en twee vissen. Dat is alles.’
‘Mooi’, antwoordt Jezus.

Hij vraagt iedereen om te gaan zitten in het gras. Dan kijkt Jezus omhoog naar de
hemel. Hij bidt: ‘Dank U, God, dat U voor ons zorgt.’

Daarna begint Jezus te breken. Hij breekt... en hij breekt...

Zijn vrienden delen het brood uit.
‘Wat is er veel!’ zeggen de mensen. ‘Wat een geluk!’

Iedereen eet zijn buik vol. En daarna is er nog heel veel over. Wel twaalf manden vol!
Al die mensen in het gras hebben geproefd van Gods nieuwe wereld. Ze hebben
geproefd van het geluk. Het zijn meer dan vijfduizend mensen. Het is een wonder!

Mattijs Weegenaar
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